
 

 

 

       
Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, zodat zij uw goede daden kunnen zien 

en uw Vader in de hemel kunnen verheerlijken.  

(Matteüs 5:16, Nieuwe Internationale Versie) 

 

Lieve vrienden, 

Dit is het thema van de zustergemeenschap van Abaja ba Kristo in dit jaar 2023. Vanuit deze tekst 

roept Jezus alle christenen wereldwijd op om licht te zijn en Jezus’ goede nieuws in de wereld te 

brengen door middel van verschillende daden, waarbij hij erkent dat God geen geheim is dat 

bewaard moet worden. Christenen zijn als een stad op een heuveltop en Jezus beveelt ons aan om 

te schitteren om alle soorten duisternis te verjagen die mensen belemmeren om de glorie van God 

te zien. Om dit te doen, moeten christenen woorden en daden combineren onder leiding van de 

Heilige Geest. Door ons open te stellen voor anderen, zullen we mensen aansporen om zich open te 

stellen voor God, onze gulle Vader in de hemel. We doen geen goede werken omdat we proberen de 

wereld een betere plek te maken, we doen goede werken zodat mensen zich om zullen keren en God 

zullen verheerlijken. 

Het woord van God laat ons zien dat christenen als een lichtend licht zijn. 

 

Ga daarom heen en maak discipelen van alle volken, doop hen in de naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, en leer hen alles te gehoorzamen wat Ik jullie geboden heb. 

En ik ben zeker altijd bij je, tot het einde van het tijdperk. (Mt 28,19-20) 

Dit is de opdracht die Jezus aan de Kerk gaf om de hele wereld in te gaan om het evangelie te 

prediken. Vanuit dit perspectief brengt de zustergemeenschap "Abaja ba Kristo" bezoeken in 

verschillende lokale kerken en middelbare scholen om het Woord van God te prediken en jonge 

vrouwen aan te moedigen zich bij de zustergemeenschap aan te sluiten. Na lange sessies vol 

indringende. vragen, besloot een aanzienlijk aantal jonge meisjes om intrede te overwegen.  
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We zetten de intensieve follow-up met gebeden voort en we hopen in de toekomst nieuwe meisjes 

te hebben die het werk van Jezus in de gemeenschap zullen ondersteunen. 

                  In kerken 

                        Op een middelbare school    

Op 2 en 3 mei veroorzaakte zware regenval in de noordelijke, westelijke en zuidelijke provincies 

van ons land grote overstromingen en aardverschuivingen, waardoor duizenden gezinnen zonder 

zonder onderdak, voedsel en ander basisbehoeften zaten. Er vielen 130 doden en er werden meer 

dan 5.000 huizen verwoest. 

Om de slachtoffers te helpen, heeft de zustergemeenschap van Abaja ba Kristo de noodhulp  

verstrekt, waarbij pakketten met voedsel, hygiënematerialen en keukenartikelen zijn geleverd aan 

de slachtoffers. Om hen te troosten, organiseerden zusters gebedssessies in de tentenkampen die 

door de regering werden opgezet. Ook kon met giften van sponsors (o.a. Kerk in Actie en St. 



 

Vrienden van Zusters in Rwanda) een aantal huizen worden gerepareerd. De lezers van deze brief 

die een steentje hebben bijgedragen, zeggen wij hartelijk dank!! 

    Noodhulp aan getroffen gezinnen 

 

Mede door de maatregelen die werden genomen door de overheid, door kerken en NGO's die actief 

zijn in Rwanda, is de situatie op het ogenblik redelijk onder controle.  

Om een duurzame oplossing voor deze rampen te vinden, kwam de Rwandese regering met 

preventiestrategieën die de gevolgen van rampen in het gebied zullen verminderen, zoals: Mensen 

trainen in rampenbeheer en overstromingsbeheersing. Het creëren van modale dorpen in veilige 

zones, het aanleggen van kunstmatige kanalen / anti-erosieve terrassen en geplante bomen zullen 

water blijven vasthouden dat niet kan worden uitgevoerd in beken, natuurlijke rivieren en meren. 

 

In deze tijd hebben wij veel bezoek, eerst een groep uit Zwitserland en dan een groep uit 

Amerongen. Ook komt in augustus een familie uit Duitsland. Wij danken God voor al deze mensen, 

die zo meeleven met onze gemeenschap en zich met ons verbonden voelen.  

Namens de zustergemeenschap groet ik u hartelijk en wens u Gods zegen! 

Zr. Marie-Louise Niyonsenga, leidinggevende 

 

  


